In navolging van Schwarzman - Valneris  ?

De Braziliaan Allan Silva  negeerde remise-afspraak en won onverdiend van Guno Burleson

16 de pan-Amerikaanse kampioenschap in Curacao

De 2 Russiche deelnemers , de 2 Surinaamse spelers (met coach R.Levens ) en de Braziliaan logeerden in Holiday Beach Hotel oftewel Veneto. De overige deelnemers brachten hun dagen door in andere hotels.

Coach Levens en ik deelden kamer 401 en onze landgenoot Kemnaad en de Braziliaan Silva deelden kamer 109. A.Silva en de 3 Surinamers deden bijna alles samen : van en naar de speellocatie gaan , consumptie.......enz. Ik was de enige persoon onder alle deelnemers die een redelijk goed gesprek kon voeren met de slechts portugees sprekende, veelbelovende Braziliaanse dammer. Met wat aanvullingen van de Braziliaan werden mijn zinnen en woorden in het Portugees compleet. Silva vond het zeer prettig om met zijn toestel foto's te schieten voor hem en ik en samen standen op het bord door te nemen. Hij vroeg me telkenmale in 2 dagen of we in dezelfde kamer konden logeren. Kemnaad liet de Braziliaan en mij weten dat hij daarmee geen problemen had. Maar ik wilde niet voor onze wedstrijd samen in dezelfde kamer zijn - slechts uit psychologische overwegingen. Mijn antwoord was duidelijk  : otro dia ( een andere dag ).Een schatting wees uit dat Siva op meerdere dagen me minstens 5 keren  attendeerde op onze wedstrijd van ronde 4.Alsof hij wilde aangeven dat het een spannende wedstrijd kon worden tussen twee spelers die het in zekere zin met elkaar kunnen vinden . Maar later bleek zijn aandrang iets anders te betekenen want na een dag of twee wond Silva er geen doekjes meer om en stuurde het aan op een remise-afspraak. Ik hield hem nadrukkelijk voor dat pas bij goed spel en een goed resultaat van hem tegen de Russiche Amerikaan Skliyarov die afspraak nog zou gelden. Bij verlies van hem tegen deze Amerikaan zou ik keihard  tegen Silva spelen.Deze woorden heb ik Silva meerdere malen toevertrouwd. De partij van Skliyarov tegen Silva werd een goede remise. Ongeveer 2 en een half uur daarna ( er werden op deze dag 2 wedstrijden gespeeld) moest ik het dan opnemen tegen Silva. Ik deelde hem meteen mede dat ik accoord ga met zijn voorstel.Hij hield zich tot enkele minuten voor onze wedstrijd nog aan zijn afspraak. Met nog zo's 3 minuten te gaan voor aanvang van onze partij maakte Siva- als een donderslag bij heldere hemel- een andere afspraak : hij zei dat we pas een 40-zetten-remise  partij kunnen spelen als we binnen de eerste 10 zetten geen combinatieve fout zouden begaan. De echo's van het woord " combinacao " (ik weet maar niet hoe je het in het portugees schrijft of als je het zo moet uitdrukken) zijn tot heden nog hoorbaar voor mij.

Mijn concentratie ,motivatie en energie waren inmiddels significant afgenomen omdat ik me richtte op de volgende rondes. De eerste 10 zetten speelde ik dan passief om daarna gezamelijk de partij naar remise af te wikkelen. Na de 10 zetten zei Silva tegen mij dat we een normale partij verder gaan spelen ( alweer tot me verbazing ) totdat het remise wordt op de 40ste zet. Ik voelde me ongemakkelijk met me openingskeuze en moest dit nog aanhoren.Silva speelde in ijl tempo tot de 40ste zet .Ik vertrouwde de gang van zaken niet helemaal meer en trok wat tijd uit voor bepaalde zetten- helaas was dat al te laat want de zin zat er niet meer in en mijn eigen spel had ik niet voor me. De passieve zettenreeksen waren in strijd  met me traditionele wedstrijdinstelling. Op de 40ste zet weigerde Silva de wedstrijd stop te zetten om te tekenen voor de  remise.

Ik raakte zo gedemotiveerd door deze ghetto-achtige attitude dat ik zelfs de eenvoudigste remisezetten in de uitgedunde stand na de 40ste zet niet meer kon signaleren. Ik verloor op deze manier de partij.Direct hierna liet ik luidkeels in de speelzaal horen dat we een remise-afspraak hadden.

Het betrof een zeer lang panamtoernooi van 17 rondes en met een mentale moeheid na het Surinaamse kampioenschap ,zoals ik dat aanhaalde in de media van Suriname ( van 9 + 11 rondes , respectievelijk halve finale en finale ) , wilde ik vooral toernooitactisch omgaan met dit panamtoernooi. Harm Wiersma ( op Curacao ) vond het raadzaam voor mij dat ik niet moest verliezen van de kanshebbers en dat zelfs 'remise overeenkomen' tot de mogelijkheden kon behoren. Geen dammer op aarde heeft dit jaar binnen ongeveer 8 weken ( vanaf de tweede week van februari tot eind maart ) 37 wedstrijden moeten spelen als Guno Burleson.

Maar ik wilde niet zonder meer ingaan op het voorstel dan wel aandrang van Silva. Ik voegde hem niet meteen toe aan het rijtje van kanshebbers als Mogiljanski en Skliyarov maar stelde hem eerst op de proef met zijn duel tegen Skliyarov. Achteraf bezien vind ik het zeer merkwaardig dat Silva me  aan het begin van het toernooi vroeg  of ik Kemnaad zou voorbereiden in zijn ontmoeting tegen Silva van de 16de ronde , indien ik (Burleson) minder punten zou hebben dan hem ( Silva ).

Ik heb de zoveelste les geleerd hiermee en zal me erin moeten berusten.Met mijn overwinning op Mogiljanski (mede-koploper) speelde ik Silva ook nog in de kaart.

Met dit relaas spreek ik de hoop uit dat men op het forum weet waaraan men toe is als het gaat om analyse van de gekunstelde partij Burleson-Silva. Ik durfde ook niet langer dan een halve minuut het commentaar van Eric van Dusseldorp te lezen betreffende deze partij - direct hierna moest ik plaats nemen achter het bord om de zoveelste panamwedstrijd te spelen. Maar ik bekijk alles zeker nog.

Het verbaal contact tussen de Braziliaan en ik is sedert die dag verbroken.

Ondanks het gebeurde had ik bij nauwkeuriger spel tegen Alias , Maugh , Peralta en Charles  de panamtitel kunnen behalen. Tegen Alias had ik een huizenhoog gewonnen stand die ik in tijdnood om zeep hielp. Tegen Maugh kon ik binnen enkele zetten een schijf winnen of doorbraak forceren.

Mogiljanski zou ook met een overwinning op Alias kampioen zijn geworden.

Maar de Braziliaan speelde ook creatief genoeg tegen de meeste tegenstanders om zelfs bij een salonremise van hem en mijn persoon , de panamtitel op zijn naam te schrijven.Ik vertelde Harm Wiersma op Curacao dat de kampioen van dit toernooi Burleson  , Silva , Mogiljanski of Skliyarov zou worden.

Maar zou iemand mij kunnen vertellen waarom Schwarsman zich niet aan de remise-afspraak heeft gehouden tegen Valneris  in december 2010. Wat is daarvan waar ? En waarom was er ruzie tussen die twee ?

