Dinsdag 3januari... na de warme maaltijd.

Middageten: heerlijk toetje!!!! lekkere soep en vlees met aardappelpuree en iedereen kreeg koffie (zelfs de kinderen) Avondeten: pasta (macaroni) met warm vlees!!!! en een kleine salade met een heerlijke vruchtendrank.

Dan wil de schrijver jullie nu vertellen wat hij daartussen voor een avontuur heeft beleefd:

Op enig moment kwam ik buiten, omdat daar de talent-coaches hun nicotine-peil aan het aanvullen waren, en werd ik aangesproken door een Rus. Hij bleek een politieagent die (volgens mijn analyse) in het glaasje was geplonsd, want van alleen kijken krijg je niet wat ik zag.

In zijn beste wit-Engels was ik volgens mij zijn beste vriend en wilde hij van alles weten. Na een spoed cursus Wit-Russisch bleek hij me iets te drinken willen aanbieden en ging hij op zoek naar "heel sterk" water. Dit was mijn kans en ik glipte er tussenuit want polonaise aan mijn lijf en al om 16:00 uur aan de Wodka leek me geen strak plan. ZO gezegd zo gedaan ben ik hem gepeerd en was vervolgens van hem verlost....... "NJET" dus....Even later komt hij waggelend achter een coach aan het hotel binnen naar onze kamers met een fles "heel sterk" water.....hmmm

We waren vrienden en zouden en moesten dat vieren volgens oud-Russisch gebruik, (puur dus) en de hele slok in een keer achterover (bottums-up).....Voor mij een NJET dus en ik lengde het aan met Jus d'Orange. Of we dat altijd deden in Holland? "Da" dan geniet je er langer van en raak je de controle over armen en benen niet kwijt.....hihi want die hebben we nodig met wit-Engels.

Nadat onze politieagent een paar glas-bodems had gezien vond hij dat ik te zuinig was met inschenken en nam een fles (echt) water en begon daaraan te lurken......dat bekwam slecht die verwisseling, hij had zichtbaar moeite het spul binnen te houden. Ik voorzag een "sterk-regenwater" bui en haastte me het raam te openen (was het meest dichtbij). Van driehoog moest de arme Rus toegeven aan een omgekeerde peristaltische beweging. Ik had zijn zwakke plek gevonden....."DA"

Effin het werd me allengs te gortig, trok hem het nog een oud oranje shirt van de KNDB aan, waarna ik een hele lading kledij terug kreeg. Dit was nou ook de bedoeling weer niet, ik liep van de kamer af en onze "speur-rus" volgde allengs. Met een medestander hebben we hem naar buiten geleid en zijn daar een rondje gaan lopen in de hoop dat ie ons zou volgen. NJET....hij bleef bij de ingang van het hotel ons opwachten leek het wel. Na plm 10 minuten speelde zijn zwakke plek weer op en tuimelde hij een eind omlaag. Dit was onze kans om ongezien het hotel weer in te komen ....even later werd onze speur-rus door zijn collegea speurders opgehaald en afgevoerd.

Hmmm .....volgens mij een kennismaking pur sang met wit-Rusland!!!!!

Dinsdag 3januari... de avond.(Bericht Facebook)

Blijkbaar krijgt het hotel ineens zoveel geld binnen dat een enkeling gisteravond opnieuw wordt geconfronteerd met de politie van Slonim....plots klonken er zware voetstappen op de trap en stappen er 3 russen onze verdieping binnen. 2 tengere mannen in uniform en 1 corpulente man mat een dikke donkere jas en bondmuts op. Allemaal met de mitrailleur in de aanslag ....Alberto de ongelukkige die nog wat aan het internetten was wees verschrikt naar de kamer van de schrijver ... maar daar kwamen ze nu niet voor. "Njet" ... nu komen ze alle flappen afhalen die men alhier heeft geïncasseerd, blijkbaar is het zo'n berg dat een gewapende politiepatrouille dit moet ophalen. Gelukkig is de schrijver deze keer bespaard gebleven van verdere verzoekingen..;-)
