dinsdag, 09 maart 2010

Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Dat hoef je damclub Raes
uit Maastricht niet uit te leggen.
In het tweede team vierde dit
weekend een up and coming ta-
lent dat al twee keer eerder aan
het grote werk mocht ruiken zijn
eerste overwinning. Zijn naam?
Cees Krottje. Zijn leeftijd: 89.
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Na de douche

door Peter Leijsten

1 Cees. jonge damgod! Hoe staan de zaken?
,Eigenlijk niet zo best. Zaterdag was ik nog

zo gezond als een vis, maar nu loopt het water

uit mijn ogen en moet ik de hele tijd niezen.

Ai, klinkt niet best.

~Wat zegt u? Wacht even, ik doe het ge-
hoorapparaat even uit. Ik hoor er normaal ge-
sproken uitstekend mee, maar potverdomme,
met telefoneren hoor ik z6 slecht met dat ding.
Dan versta ik het beter zonder. Ja jongen, ik ben
een vreemde man.”

Ik wilde het al niet zeggen. Een half peloton
zegt af voor een competitiewedstrijdje in Ros-
malen en meneer de 89-jarige ‘rookie’ steekt dood-
leuk zijn hand op.
»Als ze in nood zitten, kunnen ze me altijd bel-
len.”

Niet zo bescheiden, Ik hoorde dat u zaterdag

gehakt heeft gemaakt van uw opponent?
Laat me raden: jong gastje dat dacht: ‘Opa wassen
we wel even de bijna negentigjarige oren’?

»~Het was inderdaad een betrekkelijk jonge kerel
van tegen de 50, schat ik zo.”

U kunt zich niet voorstellen hoeveel gezette ke-

rels van middelbare leeftijd die dit nu lezen de
rest van de dag met veel te veel zelfvertrouwen
rondlopen. Enfin, hoe doet u het op die leeftijd:
uren lang geconcentreerd blijven?
,»,Goed bij de les blijven, he. Eén foutje en het is
malheur. Achter het dambord leef ik van ander-
mans fouten.”

Een maand voor uw negentigste verjaardag

een denkmarathon van vier uur in uw voor-
deel beslechten tegen een half zo jonge opponent
in de bloei van zijn leven. Zeg nu zelf, dat kdn toch
helemaal niet?
,»1k ben hartstikke fit! Ik kan alles nog. Vorige
week kreeg ik bericht van het bureau rijbewij-
zen: mijn rijbewijs wordt met vijf jaar verlengd.
Op mijn leeftijd gaat dat niet zomaar hoor! Ik
moest kniebuigingen maken, een ogentest doen
en ook werd mijn bloeddruk gemeten.”

Nou, dat is dan duidelijk: de eerste chauffeur

voor de volgende uitwedstrijd staat ook al
vast.
,Zeer zeker niet, het is toch wel zwaar hoor,
zo'n dag. Zaterdag stapten we om kwart over ne-
gen ‘s morgens in de auto naar Rosmalen en
was ik pas weer ‘s avonds om zeven uur thuis.
Dat is toch wel lang dag voor een oude man als
ik. Het team speelt ook uit in Terneuzen en Dor-
drecht, dat doe ik maar liever niet.”

Kan ik inkomen. Even terug naar het woordje

‘malheur’ dat u zojuist gebruikte. Op het eer-
ste gezicht typisch een woord van een Maastrichte-
naar, maar een Sjeng van 89 die dit allemaal nog
kan, dat is op zijn minst verdacht.
sk ben dan ook geen Limburger, van oorsprong
ben ik een Fries. In 1943 ben ik voor mijn werk
gedetacheerd in Limburg en ik ben er altijd ge-
bleven.”

Dat verklaart alles.
,Juist. Friesland, he. Grote, sterke kerels zo-
als Grutte Pier, de beroemde Friese krijgsheer.”



