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Maandelijks houdt Bridge een interview over bridgethema’s
als inzet, concentratie, geluk, ambitie, samenwerking, emoties

en incasseringsvermogen.

Alexei Tzjizjov over inzet,
ambitie en strategie

15 oktober 2008, Spelershome Peking, 14.00 uur

‘Bridge is een teamsport, dat is het grote verschil
met de grote andere denksporten: schaken, dam-
men en go. Dat zijn allemaal individuele vecht-
sporten.’

Een bedachtzame, weloverwogen stelling van ie-
mand die er op het eerste gezicht vervaarlijk uitziet
dank zij een imposante baard maar die zich blik-
semsnel ontpopt als een innemende, vriendelijke
man met wie het genoeglijk kouten is. Wie maar
enigszins thuis is in de wondere wereld van denk-
sporten en hun topbeoefenaren, kent natuurlijk de
naam Alexei Tzjizjov. In de professionele damwe-
reld is hij al ruim twintig jaar een gevestigde repu-
tatie, die nog steeds prima in staat is zijn spelni-
veau ook aan tafel, achter een bord met schijven,
waar te maken. Hoe krijg je zo iemand te spreken?
Is het wenselijk om Russisch te kennen? Allernaal
vragen die op de Wereld Denksportspelen in Pe-
king geen probleem opleveren. Een interview met
Alexei blijkt in no time geregeld te kunnen wor-
den. De taal is, verrassend genoeg, al helemaal
geen probleem: Alexei spreekt prima Nederlands!

Inzet

Op zijn 24e , in 1988, won hij zijn eerste wereld-
kampioenschap dammen, met grote voorsprong.
De vijf jaar daarna bleef hij moeiteloos wereld-
kampioen; zijn tiende (!) en voorlopig laatste we-
reldtitel kwam in 2005. Hoe brengt iemand uit de
voor ons obscure autonome sovjetrepubliek Oed-
moertié, pal tegen de Oeral aan in het costen van
Europees Rusland, het zover? Ook hier een ver-
rassend antwoord: door gewoon te blijven doen
wat je goed kunt. Hoewel Alexei al jaren als dam-
professional door het leven kan gaan, woont hij
nog steeds in de hoofdstad van zijn land, Izjevsk
(ca. 650.000 inwoners). Tk ben zelfs ereburger
van mijn stad, al jaren, en ook al jaren de jong-
ste,’ zo vertelt hij vrolijk grijnzend aan de goede
verstaander. ‘Een andere ereburger van Izjevsk,’

zo gaat hij verder, ‘Is minstens zo beroemd als -

ik: Michail Kalasjnikov (inderdaad: de uitvinder

van). Er is echter één verschil: hij is 89.
‘Net als vrijwel alle andere Russische topschakers
en dammers van mijn generatie heb ik mijn op-
leiding nog kunnen voltooien binnen het oude
sovjetsysteem. Ik ben afgestudeerd als ingenieur.
Je kunt van dat systeem denken wat je wilt maar
het heeft ertoe geleid dat we een stel mensen heb-
ben opgeleid die niet alleen heel goed zijn in hun
denksport maar daarnaast volwaardige, en vaak
ook heel goede, academici,” stelt Tzjizjov. ‘Dat is
in Nederland wel anders, heb ik gezien. Wie daar
echt verslingerd raakt aan een denksport, loopt
groot gevaar dat zijn studie erbij inschiet.’
Tzjizjov vervolgt: ‘De keerzijde hiervan is echter
het vrije leven. Ik had ooit een reguliere baan als
manager van een radiostation. Radio maken, met
murziek bezig zijn (technol), zou toen wel iets voor
me geweest zijn maar het regelen van uitzendsche-
ma’s en andere managementtaken zijn niet aan mij
besteed. Sinds in 1991 de Sovjet-Unie verdwenen
is, is het helemaal afgelopen met het staats-
toezicht maar ook met ondersteuning
door de staat van de denksporters in
wording, Het sovjetsysteem wordt nu
met succes gekopieerd in China. De
eerste resultaten hebben we al gezien
en er zullen er nog vele volgen.’

. : _"_V'réc;f_l.ld. g.e._l.l.o'eg "
 wordt het damspel in
_ allerlei landen volgens

~ verschillende regels
~ gespeeld.”

Ambitie

‘Met dat damspel is eigenlijk iets
wonderlijks aan de hand, legt
Tzjizjov uit. Tk heb het thuis geleerd;
het is in Rusland vanouds cen familie-

spel — maar dan op een 8x8 bord en niet op hon-
derd velden (10x10) zoals in Nederland gebruike-
lijk. Dat je als kind met dropjes en pepermuntjes
kon dammen, is nooit bij ons opgekomen. Vanaf’
mijn 12e kwam ik in ons schoolteam dat provin-
ciale en later ook nationale wedstrijden speelde.
Zo kwam ik geleidelijk in aanmerking om mee
te mogen doen aan het kampioenschap van de

" Sovjet-Unie. Dat toernooi was toen veel zwaar-

der bezet dan het Europees kampioenschap want
aan het laatste mochten maar een paar Russische
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